
pp Willem Vlastuin: ,,Het is leuk als je die mooie auto kunt kopen, maar als het niet kan, hindert het helemaal niets. Anders haal je je geluk uit het consumeren.́ ´
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een elektrische auto zoveel beter is. Als we 
steeds linksaf blijven slaan, denken we niet 
meer na. Het is goed om te ontwikkelen, 
maar je moet goed na blijven denken en het 
onderzoeken. Want: wat doe je over twintig 
jaar met een Tesla? Recycling is dan véél 
moeilijker, dan met een traditionele auto.”
 
Hoe kijk je naar bezit en materialisme? In het 
licht van Jezus gelijkenis over ‘De rijke man en 
de arme Lazarus’?
,,Dat blijft moeilijk om uit te leggen. Wil je 
het allemaal zelf hebben en houden, gericht 
op rendement, of gaat het vooral om plezier 
in je werk? Het is een combinatie, want 
je moet ook geld verdienen. Je moet geen 
kwetsbaar bedrijf worden. Het moet er over 
vijf jaar nog zijn. Dat is een verantwoorde-
lijkheid naar je klant en je personeel.”
 
Maar hecht je zelf bijvoorbeeld aan zaken als 
zes keer in het jaar op vakantie gaan?
,,Nee. In de beginjaren ben ik redelijk zuinig 
geweest en hadden we niet veel nodig. Ik ben 
van zes dagen in de week naar vijf dagen in 
de week gaan werken. Ik heb het goed, voel 
me gezegend en zal dat niet verstoppen. Ik 
ben niet tegen consumptie, alleen word je 
niet gelukkig van alles wat je koopt. Zeker 
niet als je daar krom voor moet liggen. Het is 
leuk als je die mooie auto kunt kopen, maar 
als het niet kan, hindert het helemaal niets. 
Anders haal je je geluk uit het consumeren. 
Dan krijg je een drive om jouw niveau van 
leven weer een slinger te geven. Dan word je 
een slaaf van je consumptie.”
 
Wat maakt je gelukkig?

,,Mijn gezin. Het onvoorwaardelijke gevoel 
dat je naar je kinderen hebt. Ze kunnen 
alles verkeerd doen in jouw ogen en er een 
puinhoop van maken, maar op het moment 
dat ze zich omdraaien, is het toch weer goed. 
Ten diepste is het de vrede in mijn hart die 
me het gelukkigst maakt. Dat begint bij het 
geloof en dit lijkt misschien gemakkelijk. Dit 
wil tegelijk niet zeggen dat ik geen onrust en 
paniek ken, want mijn leven staat regelmatig 
op z’n kop. Maar ten diepste heb ik vrede, 
wat er ook gebeurt.”
 
Ook als morgen je bedrijf volledig afbrandt?
,,Ja, al zou ik dat heel erg vinden. En als ik 
morgen hoor dat ik ernstig ziek ben, hoop ik 
dat ik er nog zo in sta. Maar dat weet ik niet. 
Het is wel makkelijk om vanaf de zijlijn te 
roepen, als het goed met je gaat.”
 
Zo was ruim een jaar geleden een goede vriend 
van je erg ziek…
,,Ja, hij is in december 2018 overleden en 
werd 43 jaar. Ik kende hem al vanaf mijn 
zevende. We gingen jarenlang samen skiën 
met onze gezinnen. Hij heeft twee jaar kan-
ker gehad en leefde niet met het geloof. Je 
kunt het daar samen over hebben, maar dan 
moet je het ook loslaten.”
 
Ben je daarom niet boos op God geweest?
,,Nee, mijn vriend was dat zelf ook niet. 
Hij ging de laatste tijd naar het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis. Dan reed ik met 
hem van Woudenberg naar Amsterdam. Ik 
begrijp het wel als mensen moeite met het 
leven hebben en ik moet mezelf ook weleens 
vermannen om er iets van te maken. We 

hadden een hechte vriendengroep, waar hij 
deel vanuit maakte. Hij was vooral de orga-
nisator. Daarom missen we hem zo. Iedereen 
liet zijn dingen vallen om de laatste tijd veel 
bij hem te zijn. Hoe moeilijk het ook is, het 
was een waardevolle periode. Dat vond hij 
zelf ook. Hij had het nooit over het geloof, 
maar appte me wel tien dagen voor zijn dood 
ineens een bijbeltekst: Johannes 3 vers 16 
(laat het op zijn mobiel zien, ´Want God had 
de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft´). 
Dan mag ik het toch loslaten? “
 
Ik zie in eerdere teksten daar ook iets over de 
zonde staan. Dat krijgt in een aantal kerken 
flink accent. Hoe beleef jij dat?
,,Ik denk niet dat je dit als dilemma moet be-
leven. God wil immers altijd weer dat we bij 
Hem terugkomen. We kunnen alleen rust er-
varen bij het werk van de Heere Jezus, nooit 
van onszelf. Dus mogen we ook accepteren 
dat die zonden vergeven worden. De Boze 
wijst je er altijd weer op dat het voor jou echt 
te laat is. Dat is een stemmetje dat je vaak 
hoort. We kijken met ons menselijk verstand 
naar God. Voor mij was het ook een hele weg 
om het genadewerk van Christus te accep-
teren. Dat je er rust in kunt vinden. Ik weet 
niet of mijn opvoeding daarbij een drempel 
is geweest of juist een aanzet tot geloof.”
 
Wat vind je een heel mooi lied?
,,’Ik zal er zijn’ van Sela vind ik erg indruk-
wekkend. Dat kan je tot steun zijn, want 
er zijn natuurlijk veel zorgen en er is veel 
onredelijkheid in ons leven.”
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